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e Otto, gekozen bisschop te Utrecht; In een trouw geloof aan Christus ben ik met hulp van gepaste herinnering door
schriftelijke overlevering om met Christus vroom te leven en gelukzalig te regeren, hieruit ontspruit de kennis van de
natuurlijke broosheid en gebreken der mensen om zaken vals naar voren te brengen.

. Daarom willen wij in alle tegenwoordigheid en voor de toekomst door middel van een getuigenis van onze oorkonde
bekend maken dat wij met raad en instemming van onze prelaten, onze grote clerici en leken van onze kerk in
zorgvuldigheid aan de inwoners bij Rijssen, de naburige buurschappen en het dorp Rijssen met zijn mensen en met zijn
zaken de vrijheid wil verlenen.

. Wij willen dat de burgers van dit oord de genade van deze vrijheid in die mate en omvang laten genieten, zoals deze
door de burgers van de stad Deventer tot nu toe ook worden genoten en bevestigen hiermee, dat de burgers van Rijssen
zich deze vrijheid in onze tijd en ten tijde van onze navolgers zich kunnen verblijden. De voorbehouden rechten, die bij
dit verlenen van de genoemde vrijheid door de bisschoppen van Utrecht aan Rijssen zijn verleend en toevertrouwd en
deze vrijheid worden door de eed bekrachtigd.

. Daarnaast richten wij twee markten op die Forum genoemd worden, namelijk op de dag van Christus Hemelvaart en op
de dag van de Heilige Gereon en Victor. Aan de twee voorafgaande dagen van deze markten en ten tijde van de markt
willen wij dat: de alle naar ons reizende en terugreizende namens ons en onze opvolgers een volkomen vrij geleide
krijgen voor hun persoon envoor hun zaken, daarmee niemand van de personen of zaken gepand kan worden, net zoals
dat bij andere gewoonlijke markten gebruikelijk is.

. Daarnaast richten wij in alle eeuwigheid twee weekmarkten op in de Stad Rijssen, onder die bedinging, dat de in de
vrijheidsbrief van de Stad Deventer vastgelegde markten op zaterdag en donderdag niet als dag worden gebruikt en
gerespecteerd worden.

. Onder bescherming van de banspreuk gebieden wij in volmacht van God en onzer bisdom, iedereen voor nu en in de
toekomst die zich tegen deze verordeningen verzet of ze vals uitlegt, om niet in de ban te geraken door ons of onze
opvolgers, deze verordeningen te respecteren.

. Gegeven te Deventer in het jaar 1243 op de dag voor St. Johannes voor de Latijnse Poort. In tegenwoordigheid van
Proost Everhard en de Decaan Gisbert van St. Johannes te Utrecht.

e \Vertaling in regest vorm door ProfDr Wilhelm Kohl, ouddirecteur van de Staats Archive in Munster februari 2001.
interpretatie | vertaling vanuit het Duits naar het Nederlands door Herbert Stegeman februari 2001



